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Best groot, zo’n windmolen. Hoeveel levert het ook alweer op? Even mijn geld tellen. © 

Charissa van Willigen 

Een zak geld in ruil voor een 
windmolen op je land: ‘Ze kiezen 
voor het geld, dat is zielig’ 

TER PLEKKEDit is de mindfuck. Stel je een boer voor. Als een vat 

stikstof op klompen. Of als een man met een koe onder zijn ene arm, 

een varken onder zijn andere en grote witte vleugels op zijn rug. Het 

maakt niet uit. Hij zit aan zijn keukentafel en piekert. 
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De boer slaapt slecht. Rekeningen stapelen zich op. Maar 50.000 euro voor 

een windmolen op zijn grond, dat wil hij niet. Zijn land betekent alles. Hij 

kijkt uit zijn keukenraam en ziet een auto van Pure Energie het erf van de 

buren oprijden. Hij schrikt. Wat doen die daar? De rest van de avond 



ijsbeert de boer door zijn keuken. Die nacht slaapt hij niet. De volgende 

ochtend belt hij Pure Energie. 

Voor een miljoen 

Tegen welk bedrag zeg je ja? Zou jij het doen voor een miljoen? Ik was de 

titel van de film vergeten: Indecent Proposal. Dat doet Pure Energie. Een 

zak geld als wortel en de consequenties gratis erbij. Er zegt altijd wel 

iemand ja. Want anders zeggen de buren ja en staat die molen er toch. In 

het Aamsveen hebben drie mensen een krabbel gezet onder dat voorstel. 

Een enorme windmolen op hun grond en in ruil strijken ze volgens buren 

elk jaar 50.000 euro op. De verleiding was te groot. 

Nu staan er boze spandoeken met hun namen erop. Schandpalen. Ik 

wandel door het stille Aamsveen, naar de vogelkijkhut. Aan de horizon zie 

ik Duitse windmolens. Zou het heel erg zijn om daaronder te wonen, vraag 

ik me af. Op een balk heeft iemand ‘Dikke lul drie bier’ geschreven. 
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Voor het geld kiezen 

Henk Varvik woont er vlakbij. Straks misschien op 400 meter van twee 

molens. „Ik zie er een uit mijn keukenraam en een uit mijn 

woonkamerraam”, zegt hij. „Mijn woongenot verpest voor het gewin van een 

ander.” De buurt is verbijsterd over de leugens. „Ze hebben hier al 

maanden op gebroed. En dan toch voor het geld kiezen.” Zielig, vindt hij. 

Hebben de ja-zeggers geldzorgen? Varvik schiet in de lach. Nee. „Dan zou 

ik het misschien nog snappen.” Tegen welk bedrag zou Henk ja zeggen? 

Een miljoen? Hij schudt nee. „Je moet niet de relatie met je buren 

verpesten.” 

Zou ik ja zeggen tegen 50.000 euro? Een mooi bedrag, maar tegen welke 

prijs. Ik vraag het aan een man die met zijn hond tussen de velden wandelt. 

Tegen welk bedrag zegt hij ja? „Een ton lijkt me wel oké. Dan hoef ik niet 

meer te werken. Maar daarna ben je wel alleen.” 

 

https://www.tubantia.nl/enschede/noaberschap-verkwanseld-voor-50-000-euro-per-jaar-omstreden-windmolens-splijten-hechte-enschedese-gemeenschap~ad1efd26/

